Aan Z2.E. de Ambassadeur

van de Duitse Bondsrepubliek
Groot Hertoginnelaan 18

2517 EG Den Haag

Aduard, 26 april 1994

Excellentie,

Ondergetekende, J. Wobbes te Aduard (Groningen), is al geruime
tijd bezig met een onderzoek naar de lotgevallen van een oom die
samen met een 2-tal anderen tijdens de oorlogsperiode '40 - '45
is verdwenen. Het betreft de volgende personen:

Hendrik Wobbes, geboren 15-12-1919 te Tijnje
Jan Gouman, geboren 13-06-1916 te Barendrecht
Geert Wijdeveld, geboren 22-08-1922 te Oldehove

De % mannen zijn op 1 november 1944 vanuit Groningen vertrokken
naar het bevrijde Zuid-Nederland. Men schijnt erin geslaagd te
zijn contact te maken met de geallieerde strijdkrachten van wie
men opdracht zou hebben gekregen om met een radio-zender terug
te keren naar Noord-Nederland. Het was de bedoeling om van
daaruit de geallieerden van informatie te wvoorzien. Op de terug-
weg naar het noorden zijn de mannen, vermoedelijk im Wageningen
of omgeving, ingerekend door de Duitse autoriteiten aldaar. Van
geen van de mannen hebben de betrokken families ooit meer ilets
gehoord.

Navraag bij verschillende Nederlandse instanties en autoriteiten
heeft tot nu toe geen zekerheid kunnen geven. Vermoedelijk komt
dit door het feit dat vanaf oktober 1944 tot mei 1945 Wageningen
en omgeving door de Duitse autoriteiten destijds tot frontgebied,
was verklaard en dat daarom alle Nederlandse instanties en ook
alle burgers zijn geé&vacueerd. Ik heb hieruit de conclusie
getrokken dat ik bij mijn onderzoek afhankelijk ben van informatie
die mogelijk bij Duitse instanties wel aanwezig is.

Mijn verzoek aan w is het volgende: kunt u mij namen en adressen
geven van Duitse (Militaire) instanties die mij misschien verder
kunnen helpen bij het onderzoek naar het lot van de 3 mannen?

Ik hecht eraan om te wverklaren dat het erom te doen is te
achterhalen wat er gebeurd is met dit groepje mannen en niet

wie daarvoor verantwoordelijk zijn geweest.

Voor uw mogelijke hulp zeg ik u graag alvast dank.

Met de meeste hoogachting,

J. Wobbes \
Snikweg 32
9831 PR Aduard
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Uw brief d.d. 26 april 1994 heb ik net binnen gekregen waarvoor hartelijk bedankt.
Uiteraard ben ik bereid u te helpen.

Bijgevoegd vindt u een lijst met adressen van Duitse instanties. Deze beschikken
over de van u gewenste informatie.

Ik wens u veel sukses.
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(Dr. K.-J. Citron)
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Eichborndamm 167
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Bundesarchiv/Militdrarchiv
WiesentalstraRe 10

D-79115 Freiburg/Breisgau
Tel.: 00 49 761-47.81.70
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Militdrgeschichtliches
Forschungsamt
Grunwalder Strale 10-14
D-79098 Freiburg/Breisgau
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